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Charles-Marie Christian de Chergé, O.C.S.O, was een Franse rooms-

katholieke cisterciënzer monnik. Zijn kindertijd bracht hij voor een 

deel in Algiers door. Na zijn studie in Frankrijk keerde hij in 1971  als 

priester terug. Hij trad toe tot de trappistenmonniken van Notre 

Dame de l’Atlas in Algerije. Hij wijdde zijn leven geheel aan de vrede 

door het bevorderen van dialoog tussen christenen en moslims.  

Algerije was in die tijd levensgevaarlijk door oorlog en 

geweld. Ondanks doodsbedreigingen bleef Christian iedereen zijn 

broeder noemen. Hij koos in een ontvlambare, gepolariseerde 

omgeving voor liefde. Liefde voor God, liefde voor mensen, liefde 

voor zijn vijanden. In 1996 werd hij samen met zes andere broeders 

ontvoerd en vermoord. 


