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Alfred Ludo en Patrick Bo Reh waren twee jonge Birmese katholieken
die door scherpschutters werden vermoord toen zij zich inzetten voor
de vluchtelingen in Demoso, een stad in het oosten van Myanmar.
Alfred en Ludo kozen de weg van geweldloos verzet tegen de militaire
junta in de hoop op betere toekomst in een democratisch Myanmar.
Ze waren net op weg naar de Saint Joseph Church van waaruit de
hulp werd gecodérdineerd, toen zij in een hinderlaag liepen.

Het leger treedt hard op tegen tegenstanders. Duizenden tieners zijn
gearresteerd, gemarteld en verdwenen of vermoord.

‘De dood van Alfred en Patrick zal de jeugd nog meer verenigen. Ze
zullen meer kracht en vastberadenheid in zichzelf vinden voor de
strijd voor een toekomst met gerechtigheid, vrede en democratie”,
zei priester Philp Aung Nge bij hun uitvaart op 28 mei 2021.



