
 

 

 

William Quijano wordt geboren in een arm gezin in El Slavador. Na de 

dood van vader verhuist hij naar de zeer gewelddadige stad  

Apopa. Hij studeert rechten maar kan zijn studie niet afmaken. Op 16-

jarige leeftijd sluit hij zich aan bij de Gemeenschap van Sant’Egidio. 

Samen met zijn vrienden start hij de School van Vrede. Een plek voor 

kinderen om te spelen, te studeren en vrede te ervaren. Hij werkt ook 

als sportbegeleider bij de gemeente. Sport als middel om de jeugd te 

laten zien dat er meer is dan het geweld van bendes. Mogelijk werd 

zijn inzet voor de vrede hem fataal. Op 28 september wordt hij vlak 

bij zijn huis doodgeschoten. De daders zijn nooit gevonden. Hij was 

21 jaar oud. 
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