
VERDIEPING VERDIEPING

‘DE STAD VAN GOD’ EEN STAD VAN VREDE 
EN GERECHTIGHEID

Paus Leo XIV is lid van de orde der Augustijnen. 
Wie was Augustinus? In deze bijdrage een inleiding over 
‘de Stad van God’, één van zijn belangrijkste werken.

door Johan Gortworst

Met afgrijzen en in doodsangst zagen de Romeinen op 24 augus-
tus 410 hoe de Visigoten onder leiding van koning Alarik al plunde-
rend door Rome trokken. Dit was de eerste keer in bijna 800 jaar 
dat de stad ten prooi viel aan een buitenlandse vijand. Het ooit zo 
machtige Romeinse Rijk was in verval. Aan deze plundering ging 
veel politieke en militaire strijd vooraf. Twee eerdere belegeringen 
werden afgeslagen. Paus Innocentius I (paus van 401 – 417) wist 
bij de eerste belegering in 408 een bloedbad te voorkomen door 
zelf met Alarik te onderhandelen. Het mocht bij een derde bele-
gering niet baten. Toch werden de kerken dankzij zijn inzet ge-
spaard, inclusief de mensen die naar de kerken waren gevlucht. 
‘De stad die de hele wereld veroverd had, werd zelf ingenomen,’ 
schreef de kerkvader Hiëronymus van Stridon.

Verwijten over en weer
Binnen het Romeinse Rijk woeden in diezelfde tijd heftige religieu-
ze conflicten tussen de heidenen en de christenen. In 380 wordt 
het Christendom staatsgodsdienst. De christenen geloven dat de 
val van Rome in 410 de wraak van God is op het gewelddadige 
verleden van de trotse stad. Andere inwoners zijn ervan overtuigd 
dat de val de goddelijke straf is voor het stoppen met de verering 
van de heidense goden. Toen die goden nog aanbeden werden, 
was de stad immers machtig en in volle bloei. Met het Christen-
dom begon het verval. 

In vuur en vlam
Augustinus raakt, zoals hij later zei, in vuur en vlam door deze 
aantijgingen en belooft een boek te schrijven om deze dwalingen 
te weerspreken. Hij is als bisschop echter een druk bezette man. 
Zijn vriend Flavius Macellinus, een hoge Romeinse ambtenaar, 
spoort hem aan om haast te maken. ‘Ik bid u een boek te schrij-
ven dat de Kerk ongelooflijk veel nut zal brengen.’ Het resultaat 
wordt ‘de Stad van God’, een magistraal werk waar hij dertien jaar 
aan heeft gewerkt. Het werk telt tweeëntwintig boeken! 

Een gewelddadige tijd
Een mensenleven telt niet in de tijd van Augustinus. De oorlogen 
volgen elkaar op. Het pacifisme, zoals we dat nu kennen, ontstaat 
pas in de 19e eeuw. Voor Augustinus is oorlog een dagelijkse re-
aliteit. Hij zet al zijn denkkracht in om een weg te wijzen hoe je 
je als Christen daartoe dient te verhouden. We stippen een paar 
thema’s aan.
Over de val van Rome schrijft Augustinus dat de verwoestingen 
het gevolg waren van oorlogsgebruiken die de Romeinen zelf 
op anderen hadden toegepast. Niets nieuws onder de zon dus. 
Tijdens de plunderingen waren er ook tekenen geweest van 
menslievendheid en die waren volgens hem te danken aan het 
Christendom. Onder de mensen die in de kerken werden gespaard 
bevonden zich namelijk christenen en niet- christenen. 

Twee steden
Hij bouwt hierop voort in zijn volgende boeken. Volgens Augusti-
nus kan de wereldgeschiedenis gezien worden als het verhaal van 
“twee steden” – de stad van God en de stad van de mens. Gelovi-

gen horen bij de eerste, hemelse stad, ongelovigen bij de tweede, 
een aardse stad. Voor de gelovigen gaat het om dienen, liefde en 
leven in verwachting. De stad van de mens kenmerkt zich door 
eigenliefde, heerszucht en het hier en nu. De geschiedenis van de 
wereld loopt uit op het finale oordeel, waarbij de goeden beloond 
en de kwaden gestraft zullen worden. 

Een rechtvaardige oorlog
Tot op de dag van vandaag is zijn negentiende boek het meest 
besproken en invloedrijk. Hier gaat Augustinus in op wat hij een 
‘rechtvaardige oorlog’ noemt om de vrede te bereiken. Augusti-
nus vergelijkt de vrede met een geliefde. 

‘Doe gerechtigheid en je zult in vrede zijn. Laat gerechtigheid en 
vrede elkaar kussen. Wanneer je immers niet van de gerechtig-

heid houdt, zal je de vrede niet bezitten. Want deze twee houden 
van elkaar. Gerechtigheid en vrede. Ze kussen elkaar. Het zijn 

twee vriendinnen.’

Augustinus vergelijkt de vrede ook met het daglicht. Vrede is een 
groot goed dat niet minder wordt naarmate meer mensen delen 
in dit goed.

‘Daglicht wordt niet bedorven doordat velen het zien.’

Er is pas sprake van ‘vrede’ als de rust van een politieke orde is 
gebaseerd op rechtvaardig bestuur. Om deze vrede te bereiken 
en te behouden zijn soms militaire middelen nodig.  Augustinus 
meent dat ieder mens uiteindelijk vrede wil, ook zij die oorlog voe-
ren. Een optimistische visie. 

Betekenis
Het idee van een rechtvaardig oorlog is na Augustinus door veel 
mensen uitgewerkt. Het heeft onder ander geleid tot richtlijnen 
voor het oorlog voeren zoals vastgelegd in het oorlogsrecht. Wat 
een ieder daarvan ook vindt. Augustinus laat zien dat aardse 
staten altijd beperkt en feilbaar zijn. De ‘Stad van God’ biedt een 
perspectief dat hoop geeft: er bestaat een groter, blijvender doel 
voorbij de aardse chaos, zoals wij die elke dag ervaren. Voor de 
moderne mens kan dit een tegenwicht bieden tegen nationalis-
me, machtspolitiek of blind vertrouwen in systemen.
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