INTERVIEW

BLLJFT TROUW AAN ZIJN ROEPING

door Johan Gortworst

Piet Goris hehoort tot de zeer sterken onder ons. Hij is 95 jaar
jong en woont zelfstandig in een mooie woning in Epe. Hij gaat
me voor, de trap op, naar zijn geliefde kamer op de eerste ver-
dieping waar hij in een makkelijke stoel dagelijks voor de paas-
kaars ‘het getijdengebed’ hidt en mediteert. Hij kan dan rustig
naar een foto kijken van zijn overleden vrouw Bey en naar de
tekeningen van enkele kleinkinderen.

De trap af naar de woonkamer gaat bedachtzaam. De laatste
maanden vraagt het bewaren van zijn evenwicht net iets meer
tijd dan vroeger. Het mag. Mocht het traplopen niet meer luk-
ken, dan is er altijd nog de optie van

een traplift om ernaartoe

te gaan, zegt hij met een

k glimlach. Die stilteplek is

- vanveel betekenis voor
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Pastorale roeping

De aanleiding voor het gesprek is een mailtje naar de redactie om
bekendheid te geven aan zijn ‘Kleinboek over geloof’, met als on-
dertitel ‘eigen houvast'. Het fraai uitgegeven boek verscheen in
2018 enis een verkorte uitgave van zijn ‘Boek over geloof’, datin
2008 uitkwam. Zijn vraag wekte nieuwsgierigheid. Wat beweegt
iemand op zo'n hoge leeftijd om van zich te laten horen?

‘Omdat ik mijn mond niet kan houden,” schrijft Piet zelf in de inlei-
ding. Hij heeft zich van jongs af aan aangetrokken gevoeld tot het
religieuze leven. Hij studeerde enkele jaren op het kleinseminarie
Rolduc en wilde graag priester worden. Zijn roeping bleek echter
in ‘de wereld' te liggen. Piet bekwaamde zich in de koeltechniek.
Hij trouwde met Bey en samen kregen ze zes kinderen en zeven
kleinkinderen. Ze woonden op verschillende plaatsen in het land
van Hoensbroek, Brielle tot Assen en streken tenslotte neer in
Epe. Na zijn werkzame leven ontstond er ruimte in zijn leven om
gehoor te geven aan die pastorale roeping die als onderstroom
altijd aanwezig was. Hij studeerde theologie in Utrecht met gods-
dienstpsychologie als hoofdvak en liturgie en praktische theolo-
gie als bijvak.

Het leven is ons gegeven

Piet gaat in zijn boek ervan uit dat de mens het leven niet aan
zichzelf ontleent. Het leven is de mensen gegeven door een
Gever. Een ‘Gij' en die leren te (h)erkennen als de Oorsprong van
ons bestaan. Een ‘Gij' die je als levenszin kunt accepteren om er-
mee op reis te gaan. Je begint bij 'ik’ en komt uit bij ‘Gij', schrijft
Piet. 'En Hij beminde jou het eerst. Zonder Hem ben je er niet.

“‘Het leven is de
mensen gegeven door
een Gever”’

Positief mensheeld

Piet voegt daaraan toe dat de mens be-
stemd is voor het goede. Hij kan kiezen
tussen goed en kwaad. Het goede blijft
en inspireert. Het kwade maakt kapot en
eindigt zinloos. Piet is ervan overtuigd dat
de mens, als hij de keuze krijgt, ten diep-
ste altijd zal kiezen voor een betekenis
die verder reikt dan hij kan overzien. Een
goede betekenis voor alle duidelijkheid!
Dat is een optimistische levensvisie en
het is bemoedigend om die van iemand
op zo'n hoge leeftijd aangereikt te krij-
gen! Het cynisme ligt met het klimmen
der jaren altijd op de loer. We krijgen al-
lemaal tegenslagen te verwerken, gelief-
den vallen weg en vereenzaming dreigt.
Piet is zich hiervan wel degelijk bewust,
maar zet de schijnwerper vol op wat
levenskracht heeft en op de toekomst.

Omgaan met verlies

Piet is zelf weduwnaar en natuurlijk valt
het alleen leven na een huwelijk van vijf-
envijftig jaar niet mee, maar hij herkent
zich niet in het woord ‘gemis’ als we
spreken over omgaan met verlies. Hij
hoeft niet ‘getroost’ te worden, want dat
duidt weer op een gemis. Die woorden
raken niet ziin kern. Zijn geloof is hem tot
grote steun en de bezinningsmomenten
in zijn stiltekamer brengen hem rust en
vrede. Hij ervaart daar de waarde van de
dichtregel "Zo komt hij steeds met stille
overmacht’ waaraan je je op een gegeven
ogenblik toch toevertrouwt. Een gena-
de waartegen je alleen maar ‘ja, dank U’
kunt zeggen. Biddend en studerend op

ziin kamer voor de paaskaars is Zijn

aanwezigheid een kostbare er- N

varing waardoor je niet meer
van een gemis kunt spreken.
Eerder een gedragen zijn, een
vervuld zijn van een volheid
die het verlies overstijgt.

Ervaring en kennis

Over ervaring en geloofsbeleving gespro-
ken: Piet heeft zijn boek wel geschreven
omdat hij in zijn pastorale zorg, cateche-
se en liturgie merkte dat er een tekort
aan kennis is over geloof. De geloofshe-
leving, waarom het tenslotte gaat, kan
dan onvoldoende tot ontplociing komen.

“De mens zal
altijd kiezen voor
een betekenis die

verder reikt dan

hij kan overzien”

In zijn boek dringt hij het geloof niet op.
Hij reikt aan, verduidelijkt, geeft achter-
grondinformatie, prikkelt en probeert de
lezer nieuwsgierig te maken. Zijn horizon
te verbreden. Het is een boek waaruit u
steeds een stukje kunt lezen en waarvan
u wat kunt vinden. ‘Discussie is gewenst
en erover spreken verrijkt'. Geloven doe
je immers samen in een gemeenschap.
Daarom is het Piet te doen.
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