
 

 

 

Floribert Bwana Chui was een Congolese douane ambtenaar. Hij 

kwam uit een welgesteld milieu en studeerde in 2006 af met een 

graad in de economie. Tijdens zijn studie sloot hij zich aan bij 

de Gemeenschap van Sant'Egidio. Hij zorgde als vrijwilliger voor de 

straatkinderen die in Congo Maibobo worden genoemd.  Hij kon er 

vanuit zijn geweten als christen niet mee instemmen om bedorven 

rijst te laten passeren die de gezondheid van de bevolking ernstig in 

gevaar kon brengen. Op 7 juli 2007 werd hij ontvoerd en vermoord 

teruggevonden met sporen van marteling op zijn lichaam. Omdat hij 

als jonge christen weerstand bood aan de druk van corruptie en geld, 

werd hij door Paus Franciscus bij diens bezoek aan Kinshasa in 2023 

geprezen. Zijn proces van zaligspreking is inmiddels afgerond.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_Sant%E2%80%99Egidio

